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10 jaar Romienié

Dag lieve vrienden! De winter is voorbij, hoera!!
Normaal gezien geniet ik enorm van de winters
hier. Temperaturen tot diep onder nul, dikke
pakken sneeuw, mooie blauwe hemel met het
zonnetje op m'n gezicht, prachtig. Maar deze
winter bleven we precies maar wachten op
de winter. Amper wat sneeuw en zelfs nu en
dan wat regen. Ook vierden we deze winter,
namelijk in februari 10 jaar Roemenié. Wat
vliegt de tijd toch!

Hoe is het in het center intussen?

Aan de andere kant, nog een geluk dat het niet te sterk bleef vriezen, want in het center bleven we maar wachten op de mannen van de gasaansluiting.
Elke dag komen de kinderen, maar tot half januari was het behoorlijk koud zonder verwarming. Natuurlijk hadden we wel warmte blazertjes op elektriciteit
om de grootste kou tegen te gaan. Maar toch, het bleef behoorlijk koud en de elektriciteitskosten liepen maar op. Natuurlijk konden de mannen van de gas
dit al veel sneller gefixt hebben, maar er schoof geen geld onder tafel. Nu, gelukkig gaven ze uiteindelijk het wachten op en genieten we nu des te meer
van het gemak van chauffages.

Ondertussen na nu al bijna zes maanden terug open te zijn, kunnen we al genieten en getuigen van heel wat veranderingen bij de kids. Natuurlijk niet bij
iedereen want voor velen is het een strijd om te komen. Ze zijn in de eerste plaats (helemaal) niet gewend om naar school te gaan, zich aan regels houden
kennen ze niet, een doel voor ogen hebben ze niet, rondhangen tot middernacht en zien of ze iets te eten vinden/krijgen is meestal het enige wat ze
gewoon zijn.

Sommigen werden dus ingeschreven, maar zijn jammer genoeg alweer uitgeschreven omdat ze gewoonweg niet komen. De plaatsen zijn nu eenmaal beperkt
en er zijn er steeds die op de wachtlijst staan, die wel willen. Diegene die wel komen genieten maar al te graag van de liefde, maaltijden, tussendoortjes,
leermomenten, knuffelmomenten...
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Enkele getuigenissen over de kids

Graag deel ik even een paar van de al heel wat mooie getuigenissen:

Doordat Jessica niet opgaf konden we na maanden eindelijk Raul inschrijven.

Z'n ouders waren er gerust in, er viel niets bij te rapen dus kon het hen niks schelen. Gelukkig zette Jessica door en week na
week ging ze langs bij de ouders tot de vader er genoeg van had en dan toch zijn zoon inschreef. Eindelijk kon Raul ook komen,
maar wat een werk had ze aan deze bengel! Maar stap voor stap werd hij braver en hield zich steeds meer aan de regels. Zodanig
zelfs dat Raul’s vader Jessica bij zich riep toen ze in het dorp was om bezoeken te brengen. Heel verontwaardigd vroeg hij Jessica
wat zij met zijn zoon had gedaan. Eerst dacht Jessica dat er iets niet in orde was. Maar de vader vervolgde met, ‘mijn zoon was
waarschijnlijk wel de grootste lastpak van de hoek hier, niks kon je daarmee aanvangen. Maar sedert hij bij jullie komt heb ik
precies een nieuwe zoon. Hij gedraagt zich, hij luistert, hij praat ook veel beleefder. Hoe doen jullie dat?!?!" Hoe bemoedigend
om deze verwondering op papa’s gezicht te zien. Ook de leerkrachten raken steeds meer onder de indruk van zijn inzet en
resultaten. De kans wordt steeds reéler dat hij zal kunnen slagen eind dit jaar, want als hij niet slaagt moet hij van school en zijn
al zijn kansen weg. Raul z'n mama staat elke dag op straat, dus zijn we o zo dankbaar dat we ook zijn jongere zus Violeta mochten
inschrijven. Zo zal zij een andere en betere weg getoond en aangeleerd worden zodat ze zeker niet in mama’s voetsporen hoeft
te stappen.

Ook Irina is een getuigenis van waarom we doen wat we doen.

Irina blijft een heel moeilijk geval, enorm wild van karakter. Maar desondanks haar moeilijk gedrag en lastige houding blijft ze
toch komen. Op school kan ze best goeie resultaten halen, maar haar houding is verschrikkelijk. Doordat ze blijft komen zorgt
dit er toch voor dat we steeds verder kunnen werken met haar. Voordien ging ze ook wel naar school, maar was ze toch heel
vaak afwezig. Uiteindelijk raken de meesten zoals zij rond haar leeftijd al zwanger en belanden in de ellendige, vicieuze cirkel die
hun verdere leven bepaald. We houden dus stevig vast aan onze interessante, maar mooie jonge meid en bidden dat ze met of
zonder diploma mag komen tot het punt dat ze haar eigen waarde zal ontdekken, dat ze de Heer zal leren kennen, en zo alsnog
een hoopvolle toekomst tegemoet zal gaan.

Ook onze Claudia is zeer noemenswaardig.

Ze is één van de oudere kinderen, o zo boers in haar gedrag, een heel interessant, luidruchtig, en opvliegend karakter, maar
ondertussen blijft haar lieve kant steeds meer en meer aan de oppervlakte. Ze zet zich enorm in in het center, maar ook op
school. Haar werkhouding is ondertussen een voorbeeld voor velen. Bij haar krijgen we Isteeds meer haar ogen open voor een
betere toekomst en stap voor stap snapt ze het echt. Jammer is wel dat ze door haar eerdere achterstand op school toch moeite
blijft hebben om mee te kunnen. En voor ons is het nog steeds heel moeilijk om elk kind afzonderlijk voldoende te kunnen
helpen met hun huiswerk. Daarvoor hebben we gewoonweg meer hulp nodig. Bij de oudere kinderen als Claudia ligt het niveau
al redelijk hoog en is de hoeveelheid huiswerk behoorlijk groot. Maar toch zetten we steeds alles op alles om hen die betere
toekomst te geven en Claudia is ene die het nu al ziet.

Pe lunca Salary Support

Dit brengt me dan wel bij m'n volgende aandachtspunt, de salarissen. Nog steeds hebben we niet s ] |

voldoende vaste sponsoring om maandelijks rond te komen, laat staan Simona extra uren te kunnen
geven, of iemand extra in dienst te nemen. En voor de kinderen is dit o zo nodig. Hoe meer helpende
handen, hoe meer er letterlijk in hun levens kan geinvesteerd worden. School betekend voor hen een
kans op een inkomen later in plaats van op straat gaan staan voor de meisjes, en voor de jongens
als ongeletterden wanhopig zoeken naar karweitjes om hopelijk iets van eten te kunnen voorzien.
Een uitzichtloze toekomst waarin ze vastzitten in armoede, ellende en discriminatie, of een hoopvolle
toekomst waarin ze zich kunnen bewijzen als waardig deel van de maatschappij.

Ik hoop echt hiermee jullie hart te mogen raken om mee te helpen een verschil te maken voor deze
parels. Want al zijn ze vaak bezien als uitschot, in God Z'n ogen zijn ze parels.
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Een weekje Engeland werd een onvergetelijke week vakantie

In februari werden we uitgenodigd om naar
Engeland te gaan. Voorbije jaren werden daar
heel wat fundraisers gedaan die het overgrote
deel van de bouw van het center mogelijk
maakten. Dus waren er heel wat mensen blij dat
ze ons eindelijk gingen kunnen ontmoeten en
persoonlijk horen over hoe alles nu loopt. Onze
kinderen hadden een week schoolvakantie, dus
gingen we met veel plezier in op de uitnodiging.
Het is dan ook steeds een voorrecht voor ons
om te mogen getuigen van al wat de Heer deed
en doet.

Vrijdagavond kwamen we aan in Engeland.
Meteen kregen we het slechte nieuws dat
Sharon opgenomen werd in het ziekenhuis.
Sharon is de vrouw van Chris (lid van de charity
Amen-Trust). Chris had voor ons een week vol
ontmoetingen en voorstellingen gepland. Maar
nu wisten we dus even niet meer wat wel en niet

ging door gaan.

Om 1u30 kwamen we eindelijk aan in Stratford
en de zaterdagmiddag mochten we meteen de
werking voorstellen in de Stratford Upon avon
Baptist church. We werden er enorm hartelijk

ontvangen en genoten enorm van onze tijd daar.

Er werd ook een tea-party georganiseerd, dus
was er tijd voor heel wat één op één gesprekken.
Gezellig!

Toen kwam dus het nieuws dat alles gecanceld
werd voor de komende /7 dagen. Daar kwamen
meteen de eerste kopzorgen bij Jessica. Engeland
is duur, de kinderen zullen van alles willen doen
en wij hebben daar de centen niet voor. Jessica
keek zelfs voor een vroegere vlucht terug naar
huis, maar ook dat zag er best duur uit. Ik
verzekerde haar dat God dit allemaal weet, dat
Hij enorm veel van onze (Zijn) kinderen houdt,
en dat ik overtuigd was dat Hij het hier niet bij
zou laten. Hij kende namelijk de struggles, vooral
bij onze Marie hieromtrent. Ze was behoorlijk
triest dat haar vakantie opnieuw ging ingevuld
worden met zitten, wachten en luisteren naar
volwassenen die praten. Ze weet wat we doen
en waarom en heeft daar steeds veel begrip voor,
maar het is ook nog steeds een kind die hoopte
haar vakantie in te vullen en spenderen met haar
gezin.

De zondagmorgen kwamen we aan in de kerk en
al meteen stak iemand geld in m'n hand en zei
dat dit voor de kinderen was. Ik wist meteen dat

God aan het werk was en dit raakte me dan ook
meteen heel diep. Een tweede persoon deed
en zei hetzelfde, en ook een derde persoon.
Compleet overweldigd deelde ik mijn getuigenis
in de kerk. Na de dienst vertelde Malcolm me
dat ze als kerk hun broederliefde wilden tonen
aan ons en vanalles al werd geregeld voor ons.
Uitstappen, vervoer, eten, zakgeld, noem maar
op. We wisten niet waar we het hadden. En
bovenop alles komt er een vrouw naar me toe die
me verteld dat God tegen haar gesproken had
tijdens m'n getuigenis. Ze vertelde me dat ze een
hotel moest boeken in London. God wou tonen
hoe persoonlijk hij begaan is met onze kinderen.
Ik deelde alles mede aan Marie-Lou en spontaan
begonnen we samen de Here te danken, loven
en prijzen. Wat hadden we er een geweldige
week samen als gezin, het was gewoon perfect!
Alles was gewoon te God voor woorden!! Onze
batterijen weer helemaal opgeladen sinds lange
tijd.

Ondertussen is Sharon ook weer aan de betere
hand, maar we blijven bidden voor een volledig
herstel.

Conclusie

Dus als afsluit, conclusie is dat ondertussen het center weer op volle
toeren draait, we blijven de families bezoeken en helpen waar we kunnen.
Z0 hebben we nog enkele projecten bij de PFF (Pe lunca Family Files,
zie website) klaarstaan, enkele baby's worden maandelijks geholpen met
poedermelk, er waren vele medische noden...

En ikzelf ben ook weer samen met Mircea wat zaken aan het voorbereiden

voor de eerstvolgende groep begin april. Dan hebben we weer Belgian
Mission Team op bezoek, een week vol outreach. Het beloofd weer een
overweldigende gezegende week te worden. Bidt alvast met ons mee
dat vele harten zullen geraakt worden. Meer daarover in de volgende
nieuwsbrief.

Ik ga het hierbij laten, al had ik nog veel kunnen toevoegen. God is gewoon
76 cool, zo goed, zo trouw, en gelukkig voor ons zo geduldig. Wat een Vader!!

Ere Wie ere toekomt!!
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Spreekt het project je aan en wil je ons graag helpen om anderen een beter leven te bieden? Dan kan dit door:

PROJECTEN

FINANCIELE STEUN

Eenmalige donatie of maandelijks vast bedrag.
Steun project PeLunca:

Vzw Op het veld / Pelunca

IBAN: BE58 1030 7716 4679

PayPal: www.paypal.me/PeluncaRomania
Steun familie Priem:

Familie Priem

IBAN: BE24 8601 1087 6638

BIC: SPAABE22

«  Volharding, liefde en wijsheid in al wat we doen.
e Zijn leiding aangaande wat wel en wat niet.

. De bekwaamheid om met elk kind individueel op de voor hem/haar
correcte manier om te gaan. Hun tekorten, op allerlei viakken, maken
hen soms heel moeilijk handelbaar. Bid voor wijsheid hierin.

. Dus zeker ook voor de kinderen persoonlijk. We zien bij sommige
mooie vooruitgangen, maar deze komen zeker niet zomaar. Bid dat
ze telkens mogen proeven van Gods liefde.

. Voor financién om de bovenverdieping verder brandveilig te maken/
afwerken.

. Financién voor de salarissen.

«  Voor Simona die, ondanks het bitter weinige dat ze bij ons verdient,
zich toch zo hard inzet. Het gaat zeker niet vanzelfsprekend, maar
uiteindelijk groeit haar hard en liefde voor de kids. Bid dat zo verder
mag gaan.

. Een contact met een goedhartige tandarts. De meeste kinderen
zitten met serieuze ontstekingen en rotte tanden.

. Voor ons als gezin. Voor bescherming, gezondheid, openbaring, ...

. Bid dat Hij steeds alle eer en glorie krijgt!!

SPONSORS

Sociale engeutes opstellen en helpen met basisnoden

Pe lunca Family Files (PFF): huisjes bouwen, verbouwen, aankopen,
Pe lunca Food Parcels (PFP): voedselpakketten maken en bedelen
Pe lunca Child Program (PCP): sponsor een kindje

Pe Lunca Build Program (PBP): bouw v.e. gemeenschapscentrum
Baby’s voorzien van poedermelk

Kledij sorteren en pakketten geven aan de gezinnen

Kinder- en jeugdwerking (sport, spel, ontspanning, Bijbelleer, ...)
Medische ondersteuning (begeleiden naar dokter, medicijnen, ...)

Sociale ondersteuning (begeleiden van tienermoeders,
identiteitskaart en andere papieren helpen in orde brengen)

DANK

Het center en alle kinderen die nu kunnen komen, voor de
vooruitgang die bij sommigen al merkbaar is, voor het feit dat ook
wij door de kinderen steeds bijleren.

Simona haar positieve verandering en doorzetting.

Amen-Trust en hun bereidwillige harten tegenover het project en
ons gezin. En natuurlijk voor de o zo bijzondere tijd die ze ons gaven
in Engeland.

Onze eigen kinderen, dat ze desondanks de moeilijkheden die ook
zij ervaren en de strijd waar ook zij soms mee te maken hebben, ze
ook steeds dichter groeien naar Jezus toe.

Dat we de Heer opnieuw zo dichtbij ervaren. Dat wanneer wij
volhouden in de strijd, Hij merkbaar maakt dat je nooit alleen bent.

Dat Hij ons gezin zegent op zoveel verschillende manieren.

Dat Hij onze Vader is en zijn Vaderhart toonde aan onze kinderen.

COTTIGNIES)

TUIHCII

ANDER

Tuinaanleg en onderhoud

Voedselbedeling Family Files
pelunca.be/pfp pelunca.be/pff

Kinderprogramma'’s Build Program

pelunca.be/pcp pelunca.be/pbp
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