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Goeie dag lieve lievelingen.

We zitten al aan nieuwsbrief 40!

En 40, amaai, dat begint al te tellen he, geloof me ik kan het weten.
Ik heb sinds kort exact hetzelfde aantal bij m'n naam staan. Man,
man wat gaat de tijd snel.

Kaarsjes blazen

Dus even verduidelijken, in April mocht ook ik 40 kaarsjes uitblazen. En het was dan ook een speciale editie m'n verjaardag. Een paar dagen voor mij werd
Rosalie 7, maar onze beide verjaardagen vielen tijdens de week met BMT (Belgian Mission Team). Dus de zaterdag eindigden we met z'n allen met een grote
bbq! Super gezellig, super tof! Ook een paar mensen van de kerk waren afgekomen, plus mijn goede vriend Ismael was van de partij. We waren content!

Ook haalde ik een redelijke overwinning binnen die dag. Want na twee jaar lukte het me eindelijk terug de bijbelwandeling te doen. Wel met nordic walking

sticks, maar toch. M'n dankbaarheid kon niet op! Prijs de Heer!!

Familie Priem Steun familie Priem Tijs, Jessica en Kids
Vaidei 266 IBAN: BE24 8601 1087 6638 www.pelunca.be

337414 Judetul Hunedoara BIC: NICABEBB tijsjessicapriem@pelunca.be
Romania Steeds vermelden: “familie Priem* thuisfront@pelunca.be




Alweer een mooie week met Belgian Mission Team

En sowieso was het een zeer mooie afsluit van alweer een super week met BMT. Dit keer waren ze in aantal wat minder, maar dit was zeker niet min. Alles
heeft zo z'n voor en nadelen. Doordat heel wat van onze vaste vertalers momenteel in het buitenland verblijven, kwam dit al alleszins goed uit. Plus de
tijden van ‘studie’ en/of fellowship worden net dat ietsje persoonlijker. Het was opnieuw een tijd van vele huisbezoeken, dit keer in Geoagiu zelf. En in de
namiddagen hielpen ze mee in het center met de kinderwerking en werden buiten activiteiten georganiseerd. Bij de laatste buitenactiviteit werden zelfs alle
kinderen en aanwezige ouders voorzien van een lekker hotdog en een frisdrank. Eén super week dus! Opnieuw heel wat getuigenissen van wat God deed.
Maar zoals altijd ligt de focus in de eerste plaats op het dienen, evangeliseren en bidden voor de Roma. Maar aan het eind van de week merken we steeds
hoeveel de Heer vooral ook met ons/BMT bezig was. VWe zien alvast uit naar volgend jaar!

Raluca en baby Eremia

De mensen die ons wat volgden zagen ongetwijfeld het mooie verhaal van Raluca passeren. Ook met de hele groep
van BMT konden we voor haar bidden en deelden we, voor haar, bevestigende woorden die haar toonden dat de
Heer met haar was. Maar voor de mensen die niet op de hoogte zijn van dit verhaal. Raluca is een hele lieve mama
van drie, en (toen) zwanger van nummer vier. Een paar maanden geleden kwam ze in paniek bij Jessica en vertelde
haar dat de dokter gezegd had dat er een ernstige complicatie was. De kans dat Raluca de bevalling ging overleven
was heel klein. De dokter ging eerst proberen haar te redden en dan gingen ze zien of ze de baby al dan niet konden
redden.

We hielpen Raluca financieel zodat ze kon blijven gaan op onderzoek, maar het bleef er niet goed uitzien. Wij baden
voor haar, ook samen met BMT baden we voor haar, we baden met de kerk voor haar, we posten haar verhaal in heel
wat groepen waardoor nog veel meer mensen voor haar baden. En uiteindelijk was het zover, tijd om te bevallen. De
bange jonge mama werd zonder uitleg van het kastje naar de muur gestuurd in het ziekenhuis en moest uiteindelijk
zelfs naar een ander ziekenhuis zo'n 2 uur van hier. Maar Raluca hield haar telefoon dichtbij, zodat ze constant
kon sturen met Jessica. Zo waren we aan haar zij met woord en daad, en uiteindelijk kregen we het verlossende
bericht. De bevalling was voorbij en Raluca was er nog, prijs de Heer. Maar wat met de baby? Die werd meteen
weggenomen en ergens anders naartoe gebracht. Pas veel later die dag kreeg Raluca en daarna ook wij het vervolg
van Gods zegen te horen, ook het baby'tje was in leven. In de couveuse weliswaar, maar niet levensbedreigend. Hoe

fantastisch is dit!! Welkom kleine Eremia! Alle eer en glorie aan onze o zo begane Vader!

Hulp voor een aantal gezinnen

En zo zit Pe lunca nog steeds verre van stil. De gewoonlijke dingen zoals boekhouding, huisbezoeken bij de Roma,
helpen met medicijnen, melk voor de babies, helpen met bouwmaterialen... gaan nog steeds verder. Dankzij een
zeer mooie donatie eind vorig jaar konden we toen een gezinnetje helpen met nieuwe ramen en deuren. Maar niet
alleen dat... Er bleven nog wat centen over van deze donatie dus dat hielp ons om nu nog heel wat gezinnen te
helpen. Maar ook de sponsors van onze family files maakten dit mede mogelijk. We zijn dankbaar voor jullie gulle
harten. Zo kregen (PFF28) Farcas Romolus en Ana 4 palletten met bouwstenen, de nodige cement en bezetsel,
(PFF18) Lidia en haar kleine meisje kregen 2 palletten met bouwstenen en de nodige cement + bezetting ervoor, de
zusters Paul hadden wat cement nodige en wat dakplaten voor enkele herstellingen, (PFF25) Bacrau Saul en Alina
kregen een nieuw kacheltje en verf om hun huisje op te frissen. Ook hier bleef nog wat budget over bij dit gezin en
daarmee wilden zijzelf iemand anders helpen nl. Denisa.

Denisa beviel ongeveer anderhalve maand geleden van een 4de meisje. Het ging helemaal niet goed met de baby
en dus werd de kleine meid naar het ziekenhuis in Timisoara gebracht. Denisa komt bij ons pampers halen en de
nodige kleertjes om naar haar dochtertje te gaan, maar geld om er te geraken heeft ze niet. Intussen konden we
haar al 3x helpen om naar Timisoara te gaan en even bij haar dochtertje te zijn. Dank je lieve sponsor, want uw
donatie hielp dit mogelijk te maken. Door de afstand en afwezigheid van mama Denisa heeft ze jammer genoeg

geen borstmelk meer. We hopen nu een sponsor te vinden om mee te helpen zorgen voor de poedermelk.
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Muzikale hulp

We gingen ook op bezoek bij één van de plaatselijke kerkjes in het Roma dorp. Een klein kerkje, maar met een vurig
hart voor de Here. Ik (Tijs) werd er al meteen uitgenodigd om er te gaan prediken en ook vroegen zij ons om wat
hulp. We konden hen tot zegen zijn met heel wat dakplaten en nadat ik samen met iemand van de kerk wat op hun
kramakkelig, cimbaal-loos drumstelletje had gespeeld stapte ik de auto terug in en zei tegen Jessica ik geef hen mijn
drumstel’. Met tegelijkertijd pijn en vreugde in mijn hart ging ik er een paar dagen later heen met m'n drumstel. Hun
vreugde kon niet op!! Dat de Here ermee gelooft, geprezen en aanbeden mag worden!

Centrul de zi: ‘Inima Lui’

Dit is intussen ook een groot hoofdstuk geworden in Pe lunca. Het center is mega belangrijk voor de Roma kids en hun toekomst. Daarom willen wij op
die manier rechtstreeks in hen investeren. Willen jullie mee de Facebook/Instagram groep delen, dat zou super lief zijn. We willen graag nog veel meer
mensen warm maken voor het werk in het center. Het is super wat er gebeurd, maar toch hebben we nog steeds helpende handen nodig. Simona (betaald
in dienst) doet haar best, maar zelfstandig functioneren lukt haar niet. Ze heeft Jessica echt nodig om haar te begeleiden, maar vrijwel constant wordt Jessica
weggeroepen door mensen van het dorp met hun noden. Knap lastig natuurlijk als je tegelijkertijd de boel moet leiden en persoonlijke begeleiding moet
bieden aan een deel kinderen. Want natuurlijk, vooral bij het huiswerk, hebben de kinderen individuele hulp nodig. Redelijk veeleisend voor haar dus, we
zoeken naar een mogelijkheid zodat ook ik vaker zou kunnen meedraaien in het center, maar momenteel heb ik nog steeds m'n handen vol met renovaties
thuis, voorbereidingen bezoekers en groepen, website, boekhouding, mails, predikingen, en natuurlijk ook de zorg voor onze eigen kinderen, ... We blijven
dus ook verder bidden voor meer financién en de juiste mensen om met ons mee te werken.

Gelukkig konden we wat herbronnen begin mei tijdens een driedaagse fantastische worship conferentie in Arad. De kinderen verbleven bij iemand van de
kerk, dus onze focus was volledig op Gods Woord, studie, aanbidding en fellowship achteraf. Vooral ook voor Jessica was deze conferentie mega goed en
super behulpzaam, want zoals de meesten wel weten is zei zangleidster in onze kerk. We gaan haar lat een stuk hoger leggen wi nu, haha.

Ook onze planning voor deze zomer kreeg onverwachts een hele ommekeer. Wij stonden gepland om opnieuw de tweede helft van augustus af te komen
naar Belgié. Maar ons thuisfront hoopte dat we erin zouden slagen om toch aanwezig te zijn op de 10e editie van de benefiet (Vlaamse kermis met
wandeltocht). Na heel wat verschoven te hebben in de planning konden we dit mogelijk maken en zo verschoven onze twee weken Belgié van augustus naar
juni. Vorig jaar was dit concept van benefiet echt prachtig en het beloofd dit keer nog mooier te zijn. Wij hebben er alvast alles aan gedaan om aanwezig te
kunnen zijn, dus jullie toch ook he?! Onze kinderen zullen zelfs jammer genoeg hun laatste week school moeten missen. Voor Lowie is dat zelfs z'n laatste
week bij juf Ana, na vier jaar. En zelfs Z'n laatste week op die school. En dit alles om iedereen toch te kunnen zien op de benefiet, snappie? Ik wil maar
zeggen... Hihi. Alle, ik ga stoppen met manipuleren! We zien elkaar dan wel op de benefiet e :D

Verder zijn we ook volop bezig met de verschillende voorbereidingen voor de hete zomermaanden, voor de vele bezoeken, Global Encounters Amerika,
Kampen, en hopelijk ook wat vakantie.

Veel zegen allemaal!

Hem zij alle lof, eer en glorie!!
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Spreekt het project je aan en wil je ons graag helpen om anderen een beter leven te bieden? Dan kan dit door:

PROJECTEN

FINANCIELE STEUN

Eenmalige donatie of maandelijks vast bedrag.

Steun project PeLunca:

Vzw Op het veld / Pelunca

IBAN: BE58 1030 7716 4679

PayPal: www.paypal.me/PeluncaRomania
Steun familie Priem:

Familie Priem

IBAN: BE24 8601 1087 6638

BIC: SPAABE22

. Voor het center, laatste papieren in orde voor de benedenverdieping,
daarna verder werken aan de bovenbouw. Bidt meer voor de
financién hiervoor.

«  Voor de kinderen die dagelijks komen, dat ze hun schooljaar goed
mogen eindigen.

e Voor de niet-ingeschreven kinderen en de afhakers. Het leven is
een harde realiteit voor hen en allerhande zaken trekken hen heel
makkelijk (terug) weg.

. Bidt voor meer hulp aub. Simona is elke dag present, maar Jessica
blijft onmisbaar naast haar.

. Bidt aub voor Jessica, want naast het center is er nog veel ander
werk. Een balans vinden blijft moeilijk.

. Bidt voor duidelijkheid wat God wel en niet van ons verwacht.

. Er is precies verandering voelbaar, maar blijft onduidelijk. Ons hart
brandt voor meer evangelisatie/discipelschap. Bidt a.u.b. mee dat
enkel Zijn wil geschiedde.

. Bidt ook voor de komende kampen, bezoeken, de voorbereidingen
en online meetings, en hopelijk ook wat vrije tijd voor ons gezin.

. Blijf aub bidden voor onze kids. In momenten zijn ze echt intens
bezig met God, maar tegelijkertijd ook strijd.

. Bidt vooral ook dat we nooit tekort zullen schieten aan geloof, passie
en liefde. Bidt dat alleen Jezus zal gezien zijn door ons heen.

SPONSORS

COTTIGNIESHI

Skt

Tuinaanleg en onderhoud
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Sociale engeutes opstellen en helpen met basisnoden

Pe lunca Family Files (PFF): huisjes bouwen, verbouwen, aankopen,
Pe lunca Food Parcels (PFP): voedselpakketten maken en bedelen
Pe lunca Child Program (PCP): sponsor een kindje

Pe Lunca Build Program (PBP): bouw v.e. gemeenschapscentrum
Baby's voorzien van poedermelk

Kledij sorteren en pakketten geven aan de gezinnen

Kinder- en jeugdwerking (sport, spel, ontspanning, Bijbelleer, ...)
Medische ondersteuning (begeleiden naar dokter, medicijnen, ...)

Sociale ondersteuning (begeleiden van tienermoeders,
identiteitskaart en andere papieren helpen in orde brengen)

DANK

Voor het center, alle bereikte documenten, vergunningen,
accreditering, licentie...

De vaste kinderen die dagelijks zelfstandig komen en de vooruitgang
die ze maken.

Voor onze vrijwilligster Sandra, die elke maandag komt meehelpen in

het center. Ze heeft echt een warm hart voor de kids.
/0 dankbaar voor Raluca en Eremia en alle hulp die kwam voor hen!

Voor alle hulp dat we konden bieden aan zoveel verschillende
gezinnen.

De komende bezoeken, groepen en kampen.

De inzet van ons thuisfront voor de 10e benefiet en dat we erbij
gaan kunnen zijn.

Nieuwe contacten en vriendschappen

/0o dankbaar voor het voorrecht bij de Koninklijke familie te mogen
horen!

Vzw Op het veld / Pelunca

Megenseweg 66, 8900 leper
BTW BE0453.921.990




